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Actie kerkbalans 2019 heeft als thema “Geef voor je kerk” 
In de loop van januari 2019 zult u weer een enveloppe in de bus ontvan-
gen waarin stukken zitten voor de actie Kerkbalans 2019. Hierin zit ook 
een antwoordkaart met verzoek deze in te vullen met het bedrag wat u in 
2019 wilt bijdragen aan de kerk.  
Deze enveloppe wordt bij u opgehaald. Wilt u deze klaar leggen zodat de-
gene die er om komt zijn wijk snel kan afhandelen. Alvast vriendelijk be-
dankt voor uw medewerking. 
College van Kerkrentmeesters. 
 
A.s. woensdag 16 januari is er voor ieder weer inloopmorgen in de Klimop. 
Het doel is gezellig even samenzijn met een kopje koffie en een praatje.  
Vanaf 10.00 uur staan de deuren weer open.  
 
Volgende week zondag is er dienst 10.00 uur.  
Voorganger is ds. Anne Gera Los. 
 
Na de dienst bent u en onze gasten van harte welkom om nog wat na  
te praten bij een kopje koffie of glaasje limonade in de Klimop in de  
Kerkstraat.  
 
 
Deze weekbrief staat ook op de website van de kerk, www.pknkoudekerke.nl.  
Zie onder “Kerkdiensten”. 
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Er is kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool leeftijd. 
Voor de dienst zingen we: Lied 116: 1, 3, 5 en 8  
 en  
  Lied 527: 1, 2, 3 en 5 
 
De collecte in de dienst is bestemd voor Diaconale noodhulp. 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de Kerk.  
De kinderen in de nevendienst sparen voor de BAS stichting.  
 
Mededeling vanuit de Diaconie 
Zeeuwse vakantieweek van 6 t/m 13 april 2019 in het Roosevelthuis in 
Doorn.  Deze vakantieweek wordt jaarlijks georganiseerd door de Zeeuwse 
Commissie Rooseveltweek en is bedoeld voor mensen met een lichamelijke 
beperking en voor mensen voor wie een vakantie alleen mogelijk is in een 
aangepaste accommodatie. 
U kunt uzelf, of iemand die u kent die daarvoor in aanmerking komt, aan-
melden  voor 15 januari a.s. bij: mevr. S. Joziasse, Middelburgsestraat 74,  
4371 ET Koudekerke, tel.  552798 
 
Op 20 januari is er weer een Huis-Vol-Muziek dienst  in de Odulhuskerk in 
Meliskerke. 
Koffie om 16.00 uur, Aanvang 16.30 uur. Thema: Verschenen onder ons.   
Gastheer: Ds Ruitenberg.  Allen Hartelijk welkom.  
Dit in tegenstelling met wat in het programma boekje ‘Com. Kerk. Activitei-
ten’ staat. 
 
 

Zondag 13 januari 2019, 10.00 uur.  
Van harte welkom in de Protestantse Gemeente 
te Koudekerke 
 
Voorganger: ds. C.J. Don    
Ouderling van dienst: Adrie Minderhoud 
Lector: Dick de Ruiter 
Organist: Wim Cevaal 
Koster: Coby Rutgers  

Lees verder op pag. 4 
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Afkondigingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen, intochtspsalm  Psalm 100: 1 en 2 
 
Moment van stilte en inkeer 
 
Begroeting en bemoediging   
 v. Onze hulp is de Naam van de Eeuwige, 
 g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 v. Die is , Die was en Die altijd zal zijn 
 g. AMEN 
 
 v. Genade zij u en vrede van God de Eeuwige, 
     van Jezus de metgezel voor ons al gemeente door de Heilige Geest 
 g. AMEN 
  
Zingen   Psalm 100: 3 en 4 
 
Gebed om ontferming  
 afgesloten met: v. Daarom roepen wij naar de hemel: 
    g. zingt lied 301 k 
 
Glorialied   Lied 526: 1 en 2  
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Aandacht voor de kinderen, zij gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing door lector  Jes.40:1-11 
 
Zingen   Lied 158 a: 1, 2 en 3  
 
Schriftlezing door voorganger  
    Lk. 3:1-6,15-16, 21-22 

 Orde van Dienst 
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Zingen   Lied 339 a 
 
Preek 
 
Zingen   Lied 456b : 1, 2, 3, 5, 6 en 8 
 

 -- Kinderen komen terug uit de nevendienst -- 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 v. daarom bidden wij samen:  
 g. Lied 368 c: Doe lichten over ons uw aangezicht 
 
Collecte 
 
Zingen   ‘Ongestraft mag liefde bloeienô 

 
Wegzending en zegen 
 
Zingen    Lied 425   

1.  Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
Liefdes loop verdraagt geen boeien: 
laat haar stromen als een bron! 
Laat de liefde maar gebeuren, 
als een wonder van het licht, 
als een regenboog vol kleuren, 
door de hemel zelf gesticht. 

 
2.  Niemand houdt de liefde tegen, 
waar zij langs de straten gaat. 
Wie met liefde is gezegend, 
koestert wie om liefde gaat. 
God verhoede dat er iemand, 
in de liefde wordt gekrenkt. 
Ware liefde oordeelt niemand, 
maar aanvaardt haar als geschenk. 

3.  Liefde vraagt ons om ontferming, 
tegen wie haar vlammen dooft. 
Wie haar rechten wil beschermen, 
vindt in liefde zelf geloof. 
Wie voor liefde is geschapen, 
vreest ook niet bij tegenwind. 
Liefde is het hemels wapen, 
dat de angsten overwint. 
 

4.  Leg de liefde niet aan banden, 
gun haar gang de vrije loop. 
Geef haar bloemen nooit uit handen, 
want haar vrucht is onze hoop! 
Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
liefdes loop verdraagt geen boeien, 
laat haar stromen als een bron! 


